
Hi Girls !!!  
 
De decembermaand komt er weer aan.... Veel quiltgroepen trekken dan een lootje 
om een leuke pakjesmiddag te vieren. Men spreekt dan af om voor een bepaald 
bedrag quiltcadeautjes te kopen en dat kán lastig zijn, omdat er misschien 
quilters zijn die niet veel willen/kunnen uitgeven. We zitten tenslotte in een 
koopkrachtcrisis !  
Geen paniek, hier komen Wendy's tips voor een ''low-budget'' pakjesmiddag ! 
Kost weinig maar levert zó veel lol op ! Kies een paar ideeën uit de onderstaande 
lijst, trek een lootje en de voorpret kan beginnen ! Veel plezier !  
 
Maak een speldenkussentje voor diegene die je hebt getrokken. Zorg dat 

het speldenkussen helemaal past bij die quilter ! Houdt ze van pinguïns, 
maak er dan een! Houdt ze van heksen, maak dan een heksenhoed en wat 
te denken van taartjes, chocolade repen, een huisje voor iemand die pas 
verhuisd is, of gewoon een leuk speldenkussen met themastof ! Het 
enigste wat dit idee kost is een klein lapje en een middagje tijd....  

Zoek in je kast het alllllllerlelijkste lapje wat je kan vinden.... Zo een 
waarvan je denkt ''hoe heb ik dat toch ooit kunnen kopen?'' De miskoop 
van de maand, de misser van de week, ja die bedoel ik... zo'n lapje gun je 
toch gewoon een ander ?? ;-) Pak het in en zie wat er gebeurt...Hilarisch !!! 
We hebben dit een keer gedaan, je snapt niet dat ze bestaan...zó lelijk ! 
Een lapje met een uhh.. theedoek motief, een lapje met een gevechts-
tenue-print, een lapje met een enorme Spaanse danseres er op (zonder 
hoofd want ''fat quarter is fat quarter''..jammer dan dat daar nét een 
hoofd zit) Soms roept er iemand voor de troost..ohhh die valt best mee.. 
TIP: gauw schenken dan...hoe eerder je er vanaf komt hoe beter !  

Snijd 9 lapjes van 15 cm x 15 cm uit je eigen lapjesvoorraad. Ze moeten 
bij elkaar passen én het moeten je mooiste lapjes zijn die je kunt vinden... 
Spreek meteen af, dat bij de paasbee straks iedereen iets laat zien, 
gemaakt van die 9 lapjes... Is meteen een uitdaging !  

Pak een leuk tijdschrift in dat je zelf al gelezen hebt. Kun je geen afstand 
doen van tijdschriften ? Er zijn er genoeg 2e handsjes te koop voor een 
zacht prijsje.  

Maak een blok puzzel... pak een paar losse mallen in die samen een blok 
vormen. Diegene die de mallen ontvangt moet daar dan een blok van 
puzzelen én maken... wie weet wat voor blok je te zien krijgt de volgende 
keer... misschien wel een heel ander blok dan jij verknipt hebt!  

Schrijf je lievelingsrecept-voor-bij-de-koffie op en pak dat met veel 
swung in. En nu maar hopen dat je die chocoladeroomtaart ook 
daadwerkelijk krijgt als "jouw lotje" de bee moet organiseren!  



Verzin zelf een patroon, zet het op papier en pak dat in....je staat verstelt 
van de creativiteit van je bee-leden als ze maar worden gedwongen ! puh !!  

Maak één blokje en pak dat in. De ontvanger moet er ''iets'' mee doen en 
het showen daarvan is weer een leuk idee voor de paasbee !  

 
Al deze ideetjes kosten niets of bijna niets...crisisbestendig dus, iedereen kan 
gezellig meedoen ! Doe er nog een sappig gedicht bij om het compleet te maken... 
Veel voorpretplezier alvast bij het bedenken van alle activiteiten !  
 
Liefs Wendy Vosters 
www.quiltatelierwendyvosters.nl  


